LEVEN EN OVERLEVEN
IN OORLOGSTIJD

Valkenswaard 75 jaar bevrijd

In september herdenkt Valkenswaard de bevrij-
ding. Na ruim vier jaar bezetting trokken Engelse
militairen op 17 september 1944 het dorp binnen.
De ontlading bij de inwoners was enorm, het was
feest. Er kwam een einde aan terreur, angst en on-
zekerheid. Maar de schade was groot en veel inwo-
ners waren gedood of werden vermist.

Deze bijzondere uitgave van Weerderheem
verschijnt in september en is dan te koop
voor € 11,50

Bij voorintekening tot 13 september
(bij boekhandel Priem) betaalt u
slechts € 9,95
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LEVEN EN OVERLEVEN
IN OORLOGSTIJD

Valkenswaard 75 jaar bevrijd

In september herdenkt Valkenswaard de bevrijding. Na ruim vier jaar
bezetting trokken Engelse militairen op 17 september1944 het dorp bin-
nen. De ontlading bij de inwoners was enorm, het was feest. Er kwam
een einde aan terreur, angst en onzekerheid. Maar de schade was groot
en veel inwoners waren gedood of werden vermist.

De heemkundekring Weerderheem in Valkenswaard presenteert in sep-
tember een magazine met verhalen uit de oorlogsperiode. Over onder-
werpen, waarover tot nu toe weinig is gepubliceerd.

Eenbijzondere uitgave, die voor iedere inwoner van Valkenswaard de moei-
te waard is, die een indruk geeft over het leven in het dorp 75 jaar geleden.
Het zijn verhalen van Valkenswaardse jon-
geren, die ineens in het oorlogsgeweld belan-
den, op de vlucht zijn voor de vijand en in
een vreemd land terecht komen.
Over een Engelandvaarder, die vijf jaar lang
zijn gezin in Valkenswaard niet ziet. Over de
Arbeitseinsatz en de NAD-kampen, waar-
van ook Valkenswaard er één had. Over de
moed om onderduikers te huisvesten, over
opofferingsgezindheid om anderen te hel-

pen in nood. Over verzet en collaboratie.

De oorlog brengt het beste, maar ook het

slechtste in mensen boven.

Deze bijzondere uitgave is
te koop voor € 11,50.

Bij voorintekening tot 13 september
(bij boekhandel Priem) betaalt u slechts € 9,95.



